
In deze lesbrief vind je opdrachten die horen bij het 
boek VIRGINIA dat geschreven is door Ida Does en 
geïllustreerd door Daniëlle Nijboer. De opdrachten 
zijn geschikt voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 
8. Met deze lesbrief hopen wij dat je nog meer over 
VIRGINIA en haar leven in slavernij te weten komt.

OPDRACHTEN
GROEP

6, 7 & 8

VIRGINIA, de hoofdpersoon in dit boek, heeft echt geleefd. Ze werd 
geboren op 22 december 1842 en leefde in slavernij op Aruba. Op de 
aloë-plantage Barbolia zwoegde zij lange dagen in de felle zon en 
liep zij rond in oude versleten kleding. VIRGINIA weigerde zich neer 
te leggen bij haar onvrijheid. Op een dag ging ze er met een mooie 
jurk van de plantage-eigenares vandoor. Dwangarbeid, opsluiting en 
zelfs een afranseling met de zweep konden haar geest niet breken.
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GROEP

6, 7 & 8 OPDRACHTEN

n DE MAGISCHE WIND
De magische wind -Afefe-  speelt een belangrijke rol in het boek. Ze is lief, maar kan soms ook goed boos worden.

Als Afefe boos is, dan... Als Afefe lief is, dan...

n Hoe kun je merken of ze boos of lief is?

n  Teken Afefe met haar verschillende emoties

n  Wat betekent Afefe? ...........................................................................................................................

n  Uit welke Afrikaanse taal is het woord ‘Afefe’ afkomstig? .......................................................

n  Ken jij een woord uit een andere taal dat dezelfde betekenis heeft als ‘Afefe’ ......................



GROEP

6, 7 & 8

n Het Papiamento
Het Papiamento – de taal die Virginia spreekt – is ontstaan uit verschillende talen, zoals het Spaans, Portugees, 
Nederlands, Engels, verschillende West-Afrikaanse talen en de in de Caraïben gesproken inheemse Arawakse 
taal. Mengtalen zoals het Papiamento worden Creooltalen genoemd. Ook het Sranantongo dat in Suriname wordt 
gesproken is een Creooltaal.

OPDRACHTEN

Nederlands Papiamento Andere taal, namelijk Andere taal, namelijk

n Welke Papiamento woorden heb je geleerd uit het boek?
    Ken je deze woorden ook nog in een andere taal?



OPDRACHTEN
GROEP

6, 7 & 8

n Slavernij
Virginia leeft in slavernij en droomt van vrijheid. Wat betekent het als een persoon in slavernij leeft? In het boek 
‘Virginia’ worden verschillende kanten van slavernij belicht.

n  Deze elementen komen terug in de filippinepuzzel hieronder:

1

2

3

4

5

6

1.  Hoe noemen ze het land waarop de gewassen (aloë) verbouwd werden?
2.  Noem 1 ding dat tot slaafgemaakten niet mochten doen wat vrije mensen wel mochten?
3.  Hoe noem je het als mensen onvrijwillig en onbetaald werk moeten doen?
4.  Wat hebben vrije personen wat slaafgemaakten niet hebben?
5.  Wat is het tegenovergestelde van slavernij? 

6.  Wat is een ander woord voor bezit?

In het ROOD verschijnt een woord dat betekent: Het besluit dat iemand zijn straf niet (langer) hoeft te ondergaan.



OPDRACHTEN

n Stelling over Vrije mensen
JUFFROUW FLORA en SHON JAN zijn beiden vrije mensen. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen hen. Kun jij de 
verschillen vinden?

n  Kruis aan welke zinnen van toepassing zijn bij Juf Flora en bij Shon Jan:

GROEP

6, 7 & 8

Juffrouw Flora Shon Jan

HIELD MENSEN IN SLAVERNIJ

HIELP MENSEN IN SLAVERNIJ

WERKTE OM AAN GELD TE KOMEN

LIET ANDEREN WERKEN OM AAN GELD 
TE KOMEN

STRAFTE MENSEN ALS ZE ZICH NIET 
AAN ZIJN/HAAR REGELS HIELDEN

TOONDE BEGRIP ALS MENSEN ZICH 
NIET AAN DE REGELS HIELDEN

HIELD MENSEN IN SLAVERNIJ

HIELP MENSEN IN SLAVERNIJ

WERKTE OM AAN GELD TE KOMEN

LIET ANDEREN WERKEN OM AAN GELD 
TE KOMEN

STRAFTE MENSEN ALS ZE ZICH NIET 
AAN ZIJN/HAAR REGELS HIELDEN

TOONDE BEGRIP ALS MENSEN ZICH 
NIET AAN DE REGELS HIELDEN



OPDRACHTENGROEP

6, 7 & 8

n Lichtpunten
Virginia had een zwaar leven. Om wat lichtpunten te vinden, putte zij kracht uit diverse bronnen. Noem enkele 
lichtpunten, kleine en grote, die Virginia kracht gaven.

n  WElke Lichtpunten kun jij Virginia meeGevEn? [OF MAAK EEN TEKENING]

n familie:

n juffr0uw flora:

n haar moeder:

n afefe:



OPDRACHTENGROEP

6, 7 & 8

n Brief aan Virginia
Je hebt nu het verhaal van Virginia gelezen en bent veel over haar leven in slavernij te weten gekomen. Schrijf een 
brief aan Virginia. Wat zou je tegen haar willen zeggen?

n  Om je een beetje op weg te helpen, mag je eerst deze oefening maken: 
Je mag alles opschrijven wat je te binnen schiet. Je kunt beginnen met… Lieve Virginia, Daarna schrijf je alles op 
wat je Virginia zou willen vertellen, zeggen en vragen.

Lieve Virginia,

.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................



OPDRACHTEN
GROEP

6, 7 & 8

n  TIPS
1. Je mag stoppen wanneer je wilt.
2. Je hoeft nog niet te letten op de spelling, of de zinnen vloeiend zijn, of de volgorde wel klopt. 
     Denk alleen aan Virginia en wat je haar zou willen zeggen. 
3. Als je even niet meer weet wat je wilt zeggen of vragen, stop je en begin je gewoon weer opnieuw.
4. Je gaat net zo lang door totdat je voldoende ideeën hebt verzameld voor het schrijven van je brief.
5. Je mag ook een klein liedje of versje maken zoals Virginia deed.

n BONUSOPDRACHT 1
Schrijf je brief in je voorkeurstaal. Schrijf de brief aan Virginia in een andere taal dan het Nederlands, als je een 
andere thuistaal hebt of een andere taal voldoende beheerst.

n BONUSOPDRACHT 3 

Zowel de Minister-President als de Koning hebben excuses aangeboden voor de rol van Nederland tijdens de slavernij 
in de Nederlandse koloniën. De mensen die toen leefden zijn er niet meer, maar waarom is het toch belangrijk om 
sorry te zeggen?

n BONUSOPDRACHT 2
Is er iemand anders uit het boek die een onuitwisbare indruk op je heeft gemaakt? Wie is dat? Wat zou je tegen deze 
persoon willen zeggen? Schrijf hem of haar een brief. 


